
   

oktober 2023 Wederopbouw
Sinds een paar weken hangt in de 
Koorkerk een indrukwekkende serie 
fotoposters van de wederopbouw 
na de tweede wereldoorlog. Dit leek 
me een goede aanleiding om – bij 
uitzondering – deze foto nogmaals 
te gebruiken. We zien één vierpas en 
twee driepassen, hoog in een van de 
spitsbogen. Deze zijn afgewisseld met 
combinaties van één driepas en twee 
vierpassen. Kijk er bij gelegenheid nog 
maar eens goed naar.

De posters hingen er voor het eerst bij de intrede van Elly. Voorzitter Teus sprak bij die gele-
genheid, in figuurlijke zin, ook van “wederopbouw”.       Wim Wattel

Koorkerk (foto Gert Kooiman)

DANK! 
Lieve mensen, velen van u mocht ik 

zondag 17 september persoonlijk 

bedanken voor uw komst en warme 

woorden rond mijn intrede. Niet 

ieder was in de gelegenheid erbij 

te zijn en in de afgelopen weken 

waren er lieve kaartjes en berichtjes 

van meeleven naar deze grote dag. 

En ook, na afloop, waren er be-

richtjes van hen die de dienst terug 

hebben gekeken. Weet dat ik al die 

warme woorden intens koester. 

Wat was het een feestdag! Er waren 

vele ‘hoogtepunten’ maar eentje wil 

ik hier toch expliciet benoemen: 

de enorme slinger met daaraan de 

pareltjes die u mij wil meegeven. 

Durfallen Simone Ludikhuijze en 

Henk Soepenberg waren de hoogte 

ingegaan om dit mogelijk te maken! 

Laatstgenoemde berichtte mij 

na afloop van de dienst dat het 

voor hem meer dan toepasselijk 

voelde om deze ‘vlaggenmast’ 

te realiseren. Als Scheveningse 

werd ik  immers groot met het 

fenomeen Vlaggetjesdag… Welk 

een welkom, Vlaggetjesdag in 

de Koorkerk! De vlaggetjes zijn na 

afloop zorgvuldig opgeborgen en 

mij overhandigd. 

Drie volle dozen staan in de venster-

bank van de bovenkamer. Ik ga er 

deze herfst goed voor zitten alles te 

lezen en zo na te genieten van deze 

prachtige dag. Mede namens Kees, 

mijn echtgenoot, onze kinderen en 

kleindochter Aimée zeg ik hier nog 

maar eens in hoofdletters DANK! 
Elly van Kuijk-Spaans

Vanuit het bestuur
Prelude en intrededienst
Op 17 september was het eindelijk zover. Eerst een gezellige gezamenlijke lunch gevolgd 
door een creatieve activiteit waarbij de aanwezigen ieder vier pareltjes op papier konden 
zetten voor Elly. Simone heeft de pareltjes ter plekke aan een lang lint genaaid, waarna 
deze prachtige slinger van het orgel via de nok tot aan de preekstoel de kerk versierde! Wat 
een mooi gezicht: dertig meter aan wensen, gedachten en ideeën voor Elly. En wat goed 
georganiseerd. Chapeau!

Vervolgens hebben wij in een goed gevulde kerk de intrede van Elly mogen vieren, met na 
afloop op het binnenplein een goed verzorgde borrel. Weer was ik onder de indruk van alle 
mensen die de handen uit de mouwen steken om het allemaal gesmeerd te laten verlopen. 
Mensen: bedankt!

Ik wens ons allen en Elly in het bijzonder toe, dat deze mooie start een voorbode is van wat 
wij met elkaar kunnen realiseren.  

Thuisgevers
Op dit moment bevinden wij ons in een fase van afwachten. De gemeente Middelburg 
moet zich definitief uitspreken over een vergunning en wij wachten op een eerste indica-
tieve offerte van de aannemer. Verder op dit moment geen nieuw te melden. 

Protestantse Gemeente Middelburg (PGM)
Na de ontvlechting van de Ontmoetingskerk uit de PGM wordt door de Nieuwe Kerk en 
Koorkerk bestudeerd hoe verder te gaan. Inhoudelijk weten we elkaar in grote lijnen wel te 
vinden maar om dat in regels en structuren te gieten waarbij ieder zich comfortabel voelt, 
valt niet mee. Aan de inzet zal het niet liggen, maar ik durf op dit moment niet te zeggen 
wanneer het ei zal zijn gelegd. 

ALV/gemeenteavond
Op 22 november vanaf 19.30 uur is er weer een volgende ALV/gemeenteavond. Op de 
agenda staan onder andere het jaarplan en de begroting. Noteer de datum alvast in uw 
agenda!

Teus Baars
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Kerkdiensten

1 oktober 2023
Ds. Alain Verheij

8 oktober 2023
Ds. Menso Rappoldt

15 oktober 2023
Ds. Elly van Kuijk

22 oktober 2023
Pastor Wim van Goch

29 oktober 2023
Ds. Anniek Lenselink

5 november 2023
Ds. Wim Jansen

12 november 2023
Ds. Ivo de Jong

19 november 2023
Ds. Jan Klijnsma

26 november 2023
Ds. Rachelle van Andel

Bij de diensten

Zondag 1 oktober, ds. Alain Verheij
Thema: ‘Van wie ben je er eentje?’
We onderzoeken de relatie tussen waar we vandaan komen en wie we zelf willen zijn. 
Bepaalt je afkomst wie je bent? Je geschiedenis? Je ouders? Of kun je zelf helemaal 
bepalen hoe je wilt leven en wat je identiteit is? Die zeer actuele vragen staan centraal 
in de Bijbellezingen van deze week. Bijbelverhalen om op te kauwen… En je krijgt er 
hopelijk geen stroeve tanden van.
Alain Verheij

Zondag 15 oktober 2023, 
ds. Elly van Kuijk-Spaans
In deze dienst wordt Addy Si-
monse bevestigd als lid van 
de kerkenraad. Ze maakt daar 
al enige tijd onderdeel van uit 
maar nu is dan het moment 
aangebroken dat we dit for-
meel vormgeven. 
Thema van de dienst zal zijn: 
Zout zijn voor elkaar. We belich-
ten twee verhalen die relateren 
aan dit witte goedje. 

Elly van Kuijk-Spaans

Zondag 22 oktober 2023, 
pastor Wim van Goch
Allereerst gemeente en ds. Elly van Kuijk zelf proficiat met de installatie een paar weken 
terug! 

In de kranten stond deze week een artikel over rechters. Er zijn steeds meer rechters no-
dig en vrouwelijk rechters actief. In het boek Rechters worden er een aantal ten tonele 
gevoerd. De verhalen over recht zijn ingebed in smeuïge oorlogsverhalen (zoals we dat 
ook kennen in de wereld van de cinema)  Wel verhalen met een moraal. Die probeer ik 
eruit te destilleren. Pittige klus maar met een horizon. 
Met dank aan een vrouwelijke rechter uit het nieuwe testament en een dominee uit 
Vlieland. 

Wim van Goch
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Boekenmarkt 

Inzet
We hebben het vaker gezegd maar doen dat, nu het einde van dit seizoen nadert, graag nog een keer: de boekenmarkt 
(kortweg BM) bestaat dankzij de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers; in de Koorkerk bij de verkoop en achter de scher-
men bij de voorbereiding daarvan. Meestal is er tijdens de verkoop sprake van een aardige tot soms forse doorstroom van 
bezoekers van de Abdijkerken. Regelmatig raken bezoekers dan geïnteresseerd in de BM, kijken rond en kopen iets. Maar 
tijdens de 1ste dienst en alle diensten in de vakantie-arme septembermaand kan het rustig 
zijn. En toch staan onze vrijwilligers er en kunnen kijkers, kopers en passanten op een vrien-
delijk onthaal rekenen. Met de publieksvriendelijkheid van onze vrijwilligers zit het wel snor.
Regelmatig melden zich nieuwe vrijwilligers aan. De laatste tijd zijn dat vaak mensen van 
buiten de Koorkerk, die graag aan de BM hun bijdrage willen leveren omdat het sociale con-
tact en de doelstelling hen aanspreken. Die aantrekkingskracht “buiten onze kerkmuren” 
waarderen we en past ook goed bij het open karakter van onze Koorkerkgemeenschap. De 
bezigheden tijdens de verkoop zijn goed zichtbaar. 
Maar ook achter de schermen wordt hard gewerkt om die verkoop zo optimaal mogelijk te 
maken. Aanvoer van aangeboden boeken, afvoer van niet verkoopbare waar, selectie van 
boeken op categorieën, ontdekken en beprijzen van bijzondere boeken, etc. 
Die bijzondere boeken zijn vaak oud en hebben dan een opfrisbeurt nodig, die Gerda Vreeke 
met zorg uitvoert, zoals een oude partituur van het lied ‘Daar was laatst een meisje loos’. En 
met succes, want regelmatig worden ze daarna snel verkocht.
Onze vaste transporteurs voor de inname van grote partijen boeken, Tom Lijftogt en Hans 
Vreeke, hebben bij veel ouderen die hun mooie boekenvoorraad een nieuw lezerspubliek 
gunnen de status van praatpaal en probleemoplosser verworven. En vergieten bij deze ‘zwaar 
transportverhuizingen’ vele zweetdruppels. 
Na weer zo’n forse aanvoer aan nieuwe boeken vragen de vrijwilligers die de selectie daarvan uitvoeren zich soms vertwij-
feld af hoe ze die berg klein moeten krijgen. Maar dat lukt altijd weer.  En de ontdekking van mooie en bijzondere boeken 
geeft altijd weer een kick. Onze vaste afvoerders van helaas onverkoopbare waar naar het milieustation in Middelburg, Willy 
Nieuwkoop en Janny van de Nieuwegiessen, hebben daar inmiddels de status van “graag geziene dames” behaald.
Zo valt er over ieders inzet een verhaal te vertellen dat de onmisbaarheid daarvan om van de BM een succes te maken, 
onderstreept.

Omzet
Dat die inzet van alle vrijwilligers loont, blijkt uit de stand van de verkoop. De teller staat medio september op ruim € 11.000. 
Dat is meer dan we enige tijd geleden verwacht hadden door het regelmatig uitvallen van verkoopdagen. 
Ook de populariteit van het aanbod verrast steeds weer. Het gebeurt regelmatig dat Bijzondere Boeken, vers geprijsd en 
net op tafel uitgestald, binnen een week verkocht worden. Zo lagen de 2 delen met tijdschriften over Wereldoorlog II van de 

bekende uitgeverij Waanders uit Zwolle net voor € 40 op tafel en kocht 
een Nederlandse Australiër ze enthousiast “omdat z’n kleinkinderen 
nauwelijks iets van die W.O. II wisten en deze uitgaven daar prima iets 
aan konden bijstellen”.
Ook verrassend was dat een doos met 50 oudere boeken van de jeugd-
serie Arendsoog, waarvan we de verkoopbaarheid betwijfelden, bin-
nen een paar weken voor ¾  leeg was.
En detectives, die tot voor kort niet zo liepen, maar na een strenge 
selectie op Nederlandse en internationale topauteurs plots goed 
verkocht werden.
Kortom, we blijven op de BM vaak aangenaam verrast worden.
Het boekenmarktteam
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Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen

Lezing op dinsdag 24 oktober 2023

De heer Arnold Wiggers (Winterswijk 1958) studeerde geschiedenis in Nijmegen. Vanaf 
1987 was hij werkzaam bij de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg, laatstelijk als van hoofd 
van het Zeeuws Documentatiecentrum. Na van juni 2000 tot oktober 2004 aan het Streek-
archief Regio Eindhoven verbonden te zijn geweest, heeft hij tot augustus 2018 in de om-
geving van Lausanne (CH) gewoond, waar hij in het volwassenenonderwijs werkzaam is 
geweest. Sindsdien weer woonachtig in Middelburg en actief op vrijwillige basis (Teeken 
Akademie, Zeeuws Genootschap, Vrienden van de ZB, Oostkerk en Welzijn Middelburg). 

De titel van de lezing is: De collectie oud bezit van de ZB Bibliotheek van Zeeland
Aan de Kousteensedijk in Middelburg worden in de kluis van wat inmiddels ZB Biblio-
theek van Zeeland heet zo’n 18.000 boeken van voor 1800 bewaard, waarvan de oudste 
exemplaren uit de late middeleeuwen stammen. Aan de hand van (foto’s van) bijzondere 
werken zal ik de wording van de collectie schetsen, waarin een grote rol is weggelegd 
voor de voormalige Provinciale Bibliotheek, het Zeeuws Genootschap en andere orga-
nisaties en particulieren. Bij dit alles hebben de hoogte- en dieptepunten in de Middel-
burgse geschiedenis hun duidelijke sporen nagelaten. 

We komen bij elkaar in Café Willem, Wijkcentrum Hof van Buren, Oranjelaan 17, Middel-
burg. Wij beginnen met een gezamenlijke lunch (die 14,95 euro kost) om 12 uur en daarna 
start de lezing om 13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur. Als u mee wilt lunchen wilt u dit dan 
opgeven bij Albert de Visser devisseraj@zeelandnet.nl Uiterlijk op de vrijdag voor 10.30 uur 
voorafgaand aan de lezing. Kosten om een lezing bij te wonen als niet lid zijn 7 euro.  Wel 
graag vooraf aanmelden bij Albert de Visser of José Viveen.  

Voor verdere informatie: José Viveen, secretaris 0641764221 jviveen@zeelandnet.nl 
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Films met een ziel – serie over ‘oud en volwassen’

Eerste keer woensdag , 4 oktober middag

In navolging van de filmkring over vergeving afgelopen jaar, willen wij film weer als ex-
pressie van  hedendaagse zingeving inbrengen in de Koorkerk. De grote thema’s worden 
verbeeld en spreken tot onze verbeelding.
Het thema van 2023-2024 is ‘oud en volwassen’. Daar kun je veel onder verstaan. Onder 
andere een nieuwe levensinvulling vinden, rijpheid bereiken, omgaan met gebreken, 
maar zeker ook vreugde en vitaliteit.
De eerste film gaat over vreugde en vitaliteit. Joep de Valk en psychologe Amber de Rooij 
begeleiden deze middagkring. In het nagesprek gaan we op zoek naar aansprekende 
beelden en inspirerende (al dan niet bijbelse) betekenissen. De volgende keer zal Elly 
van Kuijk de filmkring overnemen.

Buena Vista Social Club
In 1997 lieten de muzikanten van de Buena Vista Social Club de wereld kennis maken 
met de levendige Cubaanse cultuur en de Son-muziek door middel van hun toegejuich-
te gelijknamige album. De Buena Vista Social Club, waarvan de bandleden destijds alle-
maal ruim op leeftijd waren, scoorde wereldwijde hits en toerde de hele wereld over. In 
de documentaire Buena Vista Social Club: Adios kijken de bandleden terug op de bijzon-
dere jaren en vertellen ze hun persoonlijke verhalen waar nog altijd de passie vanaf spat.
De eerste bijeenkomst is op woensdag 4 oktober. Om ook voldoende tijd te hebben voor 
een nagesprek start de film exact om 13.30 (inloop voor koffie en thee vanaf 13.15) en 
duurt de middag tot 16.30 uur.
Locatie is de vergaderkamer van de Koorkerk, (ingang groene deur in de nis aan het 
Koorkerkhof).  

 Graag opgeven bij Joep de Valk 06 53391524 of j.devalk@telfort.nl
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Taakgroep diaconaat 

DOEN
Collecteopbrengsten augustus 2023
Het is fijn u weer inzicht te geven wat de collectes in augustus hebben opgebracht. De 
collectes van 20 en 27 augustus zijn gericht op ‘vluchtelingen’ (ons jaarthema).  
6 augustus Algemene Diaconie € 106,21
13 augustus Kerk Noord Ghana € 214,25
20 augustus Colombia € 225,80
27 augustus Libanon € 392,30
Heel hartelijk dank!

Voorgenomen collectes voor oktober 2023
1 oktober Algemene diaconie
Collecte voor de diaconale kosten van de Protestantse Gemeente Middelburg (die we 
samen met de Nieuwe Kerkgemeente vormen). Denk hierbij aan de kosten voor het or-
ganiseren van de lokale voor- en najaarsactie maar ook aan de verplichte afdracht aan de 
PKN voor diaconaal werk (quotum).

8 oktober Migranten Indonesië
De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indo-
nesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies, of naar 
het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste 
papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensen-
handel. De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet economi-
sche projecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt pastorale en praktische 
hulp aan getraumatiseerde slachtoffers. Lees meer op kerkinactie.nl/migrantenindone-
sië. Steun dit werk via het programma werelddiaconaat met een bijdrage op rekening 
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. Indonesië projectnummer 
W09200732

15 oktober Actie sociale Minima
Met sparen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Eind dit jaar hopen we met verschillende 
kerken sociale minima een bijdrage te kunnen geven, zodat ook zij de eindjes aan elkaar 
kunnen knopen. Erg belangrijk omdat armoede toeneemt.

22 oktober Sterke vrouwen Papoea
De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de 
samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg 
slecht functioneren. Veel vrouwen zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land 
en volk en nemen sociale en pastorale taken op zich. 
Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea voor deze taken. Ze kunnen een diaconale of 
maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. Ook geeft de kerk 
vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding. 
Lees meer op kerkinactie.nl/vrouwenindonesië. Steun dit werk via het programma wereld-
diaconaat met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te 
Utrecht o.v.v. Indonesië projectnummer Z 009401

29 oktober Sint Nicolaasactie
Heeft u de eerste pepernoten al in de supermarkten gesignaleerd? Niet voor alle kinderen 
is het vanzelfsprekend iets van de sint te ontvangen. Binnen de PGM (die we met de Nieu-
we Kerkgemeente vormen) stellen we begin december voor de kinderen (in gezinnen die 
krap bij kas zitten) Sint Nicolaaszakjes samen. De groep kinderen die voor deze verrassing 
in aanmerking komt, groeit. Op initiatief van de Koorkerkgemeenschap zullen ook de kin-
deren van statushouders een presentje ontvangen. U krijgt ook weer de kans om voor dit 
doel chocoladeletters in te leveren; daarover krijgt u later een seintje.

José Baars
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Kerkbalans / vrijwil-
lige bijdragen 2023: 
Herinneringen komen 
er aan

Wij mogen ons gelukkig 
prijzen dat de respons op 
Aktie Kerkbalans begin dit 
jaar hoog is geweest. Zes 
van de tien brieven zijn ge-
retourneerd met daarin een 
belofte. Jammer genoeg zijn 
de toegezegde bedragen la-
ger dan vorig jaar: 
€ 51.000 ten opzichte van 
€ 64.000 vorig jaar. Dat is een 
behoorlijk verschil. Toch heb 
ik een stille hoop dat het be-
grote bedrag van € 59.000 
wel gehaald gaat worden. Er 
zijn veel mensen die zonder 
formulier geven en verder 
zijn er ook mensen die nog 
in december van een jaar 
alsnog een substantiële bij-
drage overmaken.
Er zijn natuurlijk ook Koor-
kerkers die nog niet hebben 
bijgedragen of niet gewend 
zijn bij te dragen, om wat 
voor reden dan ook. Hen 
willen wij over enkele weken 
een vriendelijke herinne-
ring sturen. Wij hopen dat u 
daarop dan reageert, ook als 
de omstandigheden zo zijn 
dat u liever niet bijdraagt. 
De kerkelijke bijdrage wordt 
zeer op prijs gesteld, is ook 
nodig, maar is en blijft vrij-
willig.
Joep de Valk,
penningmeester

Taakgroep diaconaat

DOEN

Inzameling voedsel- en kledingbank
Op 21 en 28 oktober a.s. wordt er weer een inzameling gehouden voor de voedsel- en 
kledingbank. Ria Lievense en Gerda van Leeuwen helpen hierbij steevast mee namens de 
Koorkerk. Laten ze nu beide op genoemde data verhinderd zijn. Kunt u hun plaats inne-
men? Neem dan contact met hen op! (Ria 0644670708, Gerda 0625032498).
In de loop van oktober laten we weten wat u kunt inleveren via de weekbrief.

Lunch met statushouders
Op 10 september hebben we geluncht met statushouders. Het was even spannend hoe-
veel mensen er zouden komen. Privacy is een groot goed, maar het betekent ook dat wij 
niet ‘zomaar’ een bestandje krijgen met namen en adressen om een uitnodiging naar toe 
te sturen. We zijn voor verspreiding van de uitnodiging afhankelijk van professionals van 
COA en Vluchtelingenwerk. En laat bij hen nu net het werk over de schoenen lopen. Vlak 
voor het weekend vond iemand tijd om even bij statushouders langs te lopen. En via, via 
kwam de uitnodiging ook terecht bij mensen die in de tijdelijke woningen aan Het Zwin 
in Middelburg wonen. Er kwamen zo’n negentien mensen. Een aantal mannen kwam 
voor de tweede keer. Wat een verschil in levenslust voor hen die eerst in de noodopvang 
woonden en nu eigen woonruimte hebben gekregen aan Het Zwin of elders in de stad. 
Ze spraken nu over hun werk, opleiding, huis en een van hen kwam nu met een zoon en 
dochter (pubers). En wat was het leuk twee gezinnen met kleine kinderen te gast te heb-
ben.
We hebben dit keer zelf ook een aantal dingen anders gedaan. Aan tafels gegeten, niet in 
de Koorkerk zelf maar in de Wandelkerk. Nu we uit ervaring wisten hoe lastig praten in het 
Nederlands nog zou kunnen zijn, kwamen we met tips van Truus Janse over het gebruik 
van een vertaalapp een stuk verder. Het was een gezellige en ontspannen bijeenkomst, 
die wat ons en onze gasten betreft voor herhaling vatbaar is op 5 november 2023.
Doet u op 5 november ook mee? Laat het met het oog op de organisatie voor eind okto-
ber weten aan José (josembaars@live.nl 0651070297)

Vacatures
Structureel interkerkelijk: De Raad van Kerken Middelburg zoekt een secretaris! Het is een 
leuke club van mensen uit verschillende kerken. Er wordt niet heel vaak vergaderd, maar de 
informatie over specifieke activiteiten (die door werkgroepen worden georganiseerd) vindt 
via de secretaris natuurlijk ook de weg naar de aangesloten kerken. Meer informatie: Chris 
Bakker (voorzitter) 0644980502 of per e-mail rvkmiddelburg@zeelandnet.nl.

Inleveren kopij voor de volgende Vierpas

Iedereen die zich betrokken voelt bij de Koorkerkgemeenschap kan informatieve, 
inspirerende en verbindende artikelen aanleveren voor de Vierpas. 
De Vierpas van november verschijnt omstreeks 29 oktober 2023. 
U kunt uw artikel tot uiterlijk 21 oktober 2023 per e-mail inleveren bij de redacteur, 
Adrie le Clercq. Zijn e-mailadres is:  adeleclercq@zeelandnet.nl 



C o l o f o n
Predikant:
Ds. Elly Kuijk-Spaans
06-55810187
predikant@koorkerk.nl
Vragen/mededelingen aan de 
kerkenraad: VVHM bestuur en 
RGMZ bestuur: 
Scriba: vacant
of tweede secretaris:  Esther 
Meulblok tel.: 0113-562531 of 
emeulblok@gmail.com
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Gebruik Koorkerk:
Coördinator : Johan 
Klumpenaar 06-54338574 
gebruik@koorkerk.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zeelandnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole  
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk  06-48640747
jmo@zeelandnet.nl
Financiële zaken Koorkerk
Joep de Valk 06-53391524 of 
j.devalk@telfort.nl
Joop Caljé 06-53175297 of
joopcalje@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
• VK Inz. Wijkkas 
Koorkerkgemeenschap 
Middelburg, rek.nr. NL52INGB 
0000 2185 95    
• Vereniging Koorkerk 
Middelburg, rek.nr. NL 35 TRIO 
0788 9579 29
• RGMZ:   NL38 INGB 0000 
630321 t.n.v. penningmeester 
RGMZ Middelburg

   

Bericht van onze predikant Elly van Kuijk-Spaans

Samen paden effenen
Een heel vrij weekeinde in septem-
ber, vlak voor de intrede, brachten 
manlief en mij naar de Veluwzoom. 
De tropische temperatuur maakte 
dat we op zaterdagmorgen beslo-
ten al heel vroeg de wandelschoe-
nen aan te trekken en richting de 
Posbank te gaan lopen. Onderweg 
strekte zich een enorm heidegebied 
voor ons uit, met op glooiende heu-
vels grazende wilde pony’s en een 
schaapskudde. Landschapsplaatjes die zo op een ansichtkaart kunnen…
Lange tijd waren er geen andere wandelaars in zicht, maar naarmate we de Posbank 
naderden werd het wat drukker om ons heen. De Posbank, een wat curieuze naam voor 
een stuk natuurgebied, denk je in eerste instantie. Maar daar op het hoogste punt in 
dit landschap werd mij helder waar dit vandaan komt. Daar staat die Pos-bank, een 
bank vernoemd naar meneer Pos. Vele wandelaars en fietsers strijken erop neer na een 
behoorlijke klim. Het uitzicht vanaf de bank is werkelijk schitterend en het is ook heel 
leuk om vanuit verschillende richtingen wandelaars aan te zien komen en enthousiaste 
wielerploegen te zien naderen die elkaar bemoedigend toeroepen dat ze er echt bijna 
zijn! Gelukkig was de bank ook even leeg, want daardoor las ik de inscriptie en werd ik 
geraakt door de omschrijving van hetgeen meneer Pos als tweede voorzitter van de 
ANWB voor ogen had met deze organisatie: 
‘Hij effende banen voor het vreedzame verkeer tusschen de volken. Duizenden bracht hij in 
en tot de natuur. De Nederlanders deed hij Neerlands schoon kennen, waarderen en liefheb-
ben’
Daar op de Posbank was heel mooi zichtbaar hoe die missie geslaagd voelt: auto’s, fiet-
sers en wandelaars maken dankbaar - en in harmonie - gebruik van de aangelegde in-
frastructuur die hen op weg helpt om dit prachtige gebied te verkennen en koesteren. 

En lang niet alleen 
Nederlanders weten 
hun weg hier; we 
hoorden daarboven 
gesprekken in het 
Engels, Italiaans en 
Turks…

De regels nog eens 
lezende dacht ik te-
rug aan een gesprek 
dat ik eerder die 
week had met een 
oud-studiegenootje. 
Ze vertelde mij over 

haar werk als geestelijk verzorger in het ziekenhuis en hoe zij op de afdeling geriatrie 
laatst ontvangen werd door een patiënte die, met een blik op de ziekenhuisbadge om 
haar hals, haar vroeg of ze van de ANWB was. 
Samen bedachten we welk een mooie metafoor deze mevrouw had aangedragen: hoe 
we allemaal in ons omzien naar elkaar die ander weer op weg helpen; de startkabels 
kunnen zijn wanneer de reis onderweg stokt…en, als meneer Pos, die ander de verge-
zichten aanreiken die ons doen opademen.

Elly van Kuijk-Spaans


